Welkom iedereen! Mijn naam is Marianne Reijnhoudt,
van Grootouders Voor het Klimaat.

Het thema van deze Vrouwendag viering is “Moeder Aarde en klimaat.”
Daarom wil ik graag aandacht vragen voor de positie van vrouwen in de huidige
klimaat crisis.

In de arme landen zijn het de vrouwen die het meest lijden onder de snelle
opwarming van het klimaat.

Ik heb in India gewoond, veel waterputten in het dorp mogen alleen gebruikt
worden door de hoogste kaste. Door de droogte moeten vrouwen steeds
verder lopen om water te halen, met het risico op ontvoering of verkrachting.

De klimaat crisis hakt er het meest in, daar waar vrouwen zeer ongelijke
rechten hebben.

Ook in de rijke landen, zijn er nog steeds vrouwen en kwetsbare minderheden,
die niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de organen die het beleid
maken.

Dit is behalve onrechtvaardig, ook onverstandig. Daardoor wordt belangrijke
informatie gemist.

Veel vrouwen hebben kennis over biodiversiteit, over bos- en landbouw,
bodem - en waterbeheer.

Ook zijn het vaak vrouwen, die het verzet tegen fossiele projecten en de
aantasting van ecosystemen leiden.

Vrouwelijke klimaat activisten over de hele wereld krijgen echter steeds vaker
te maken met seksueel geweld en intimidatie! En... onrechtmatige
veroordelingen.



Gelukkig komt daarin wel verandering door samenwerking van
vrouwenorganisaties, en mensenrechtenorganisaties.
Ook Amnesty voert al jaren actie voor milieuactivisten.

Wij vinden, dat vrouwen in de arme landen meer ondersteuning moeten
krijgen.

Dat er meer geinvesteerd kan worden in vrouwenrechten en gendergelijkheid.
Als we meer aandacht hebben voor de ongelijke positie van vrouwen, kunnen
we klimaatbeleid zo vormgeven, dat het ook voordelen biedt voor vrouwen en
hun families.

We vinden, dat er meer vrouwen betrokken moeten worden bij het
klimaatbeleid en de politieke besluitvorming. Op wereld, nationaal en regionaal

en gemeentelijk niveau.

Als vrouwen de kans krijgen/nemen om het beleid mee te bepalen, is er meer
kans is op een beter en rechtvaardiger klimaatbeleid!

De klimaatcrisis is het gevolg van verkeerde politieke keuzes. Dat is duidelijk.

Natuurlijk kunnen we er ook zelf wat aan doen: : consuminderen, van het gas
af, plastic vermijden, stemmen op partijen met een actief milieubeleid. enz.

Maar we moeten vooral beleidsmakers en grote bedrijven aanspreken op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid tav de klimaatcrisis.

We willen iedereen, en vandaag vooral vrouwen, oproepen, mee te beslissen in
de keuzes, die moeten worden gemaakt.

En sluit je aan bij organisaties, die tegenwicht kunnen bieden aan de
beleidsmakers en de grote bedrijven.

Laat vooral niet het grote geld bepalen hoe gezond we nog kunnen leven.






