
Multicultikookavond – Marokkaanse en Irakese keuken 
 
Al vroeg in de middag van de 22 November hoorde je de messen op de snijplanken en 
verspreidden de geuren van de oosterse kruiden zich door het Gebouw aan Arbubapad 2. 
Met een liefde voor koken en een met elkaar eten bereidden Touria, haar zus Hafida uit 
Marokko, Rabia  en Hanneke de 3-gangen maaltijd. 
Salwa, Nawal en Sahila van Stichting Ashtar hadden alles thuis voorbereid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om half 7 opende de deuren zich voor de 50 gasten: vrouwen – mannen, jong en oud, uit 
Leiden, Zoeterwoude, Oegstgeest, Voorschoten. Een bont gezelschap. 
 
Yvonne, Rabia, Salwa en Vera verwelkomden iedereen, waarna Touri iets vertelde over de 
kracht van de Marokkaanse vrouwen wanneer ze dingen samendoen zoals bijvoorbeeld 
samen koken voor een bruiloft. Iets wat tegenwoordig steeds minder vaak gebeurt, ook al is 
het zo’n bijzondere samenbindende kracht van de Marokkaanse vrouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Als voorgerecht heerlijk Marokkaanse Harira soep met een schijfje citroen en dadels en een 
groentesalade. Een weldaad aan Irakese hoofdgerechten; Biryani, Dolma en Kubba. 
Dat eten en met elkaar praten tegelijkertijd kan was heel duidelijk! 
 
Tot slot een Marokkaans nagerecht (sinaasappel met kaneel) daarna kon iedereen genieten 
van een glas Marokkaanse thee zonder suiker maar met een stukje overheerlijk 
zelfgebakken, door de Irakese dames, Oosters theegebak Basbousa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan Stichting Arabsiche Vrouwen Narcis en Ashtar Stichting Irakese Vrouwen 
 

Tot ziens op de volgende multiculti kookavond 
 

 
p.s. Kook je graag en vind je het leuk om voor een (grote) groep te koken?  
Stuur een berichtje aan 071multicultikoken@hotmail.nl   
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